
Oude woorden?  Steeds nieuw en steeds anders…

Teksten en verhalen uit de Bijbel gaan al eeuwenlang mee. Steeds weer 
beleven mensen de verhalen nieuw en anders. Het is fijn en interessant 
iets over de achtergrond van de teksten te weten. Maar ook om de 
verhalen a.h.w. te proeven en te voelen. Je af te vragen: hoe werkt de 
tekst in mij?

Schilders, dichters, musici en denkers hebben de tekst op zich in laten 
werken en er vorm aan gegeven. Hun werk geeft ons steeds een ander 
zicht op de woorden. Kan onze blik verruimen. 

Elke bijeenkomst lezen we een verhaal uit de Bijbel. We kijken waar het 
verhaal raakt aan ons eigen leven, aan onze levensthema’s. En hoe het 
mensen in kunst en cultuur heeft geïnspireerd. Of je nu gelovig bent of 
ongelovig, de verhalen raken ons en kunnen ons herkenning geven, 
inzicht of ruimte. 

We bieden deze kring aan op de dinsdagochtend en de dinsdagavond. U 
kunt één keer aanschuiven of meerdere keren. 
De kring wordt afwisselend geleid door ds. Elise Wijnands, ds. Els de 
Clercq en ds. Karin Spelt. Kosten: €5,00 per keer
Info en opgave bij één van de predikanten. 

Gasthuiskerk, Gasthuisstraat 41 Doesburg  dinsdagochtend 10 -11.30 uur
Dinsdag 1 oktober Elise Wijnands
Dinsdag 5 november Els de Clercq
Dinsdag 3 december  Karin Spelt

Kerkhuis, Burgemeester van Panhuysbrink 5 in Hoog-Keppel
dinsdagavond 19.30-21.00 uur
Dinsdag 8 oktober Elise Wijnands
Dinsdag 12 november Els de Clercq
Dinsdag 10 december Karin Spelt


