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Voorwoord vanuit de kerkenraad

Thuis

Het is een lange dag geweest. Ik steek de

sleutel in het slot. Het waait. Mijn hoofd is vol

gedachten. Ik stap naar binnen, haal de krant

uit de bus. Schud het haar uit mijn gezicht, laat
langzaam mijn tas zakken, tot hij op de grond staat. Ik laat los. De
tas zakt scheef weg en blijft liggen. In ruste. Ik trek mijn jas uit,
hang hem gedachteloos op. Ik loop de gang door naar de keuken.
Water in de fluitketel. Het is gaan regenen, het waait ook harder.
Ik zoek de lucifers en strijk er een af. Warmte, licht. Het water zingt.
Ik luister. Het kookt nog niet, dat hoor ik. Ik sluit mijn ogen en wacht
tot de klank verandert. De storm in mijn hoofd gaat liggen.
Gedachten dwarrelen als blaadjes neer. Ik word één met de
schemering. Wat een weldaad. De regen striemt tegen de ramen,
maar ik ben thuis.

Deze tekst is te vinden in “God aan”, vrijzinnig dagboek.
Op basis van Psalm 139 “Heer die mij ziet zoals ik ben”: 1-6.
Tekst van Anniek Lenselink, predikant Dordrecht, bij 1 oktober.

Kerkdiensten
De planning van de kerkdiensten voor de komende tijd ziet er als
volgt uit; aanvang 10.30 uur:

8 sep ds. E. de Clercq - startzondag, avondmaal
22  sep ds. C.M. Vos-Wiegand

13 okt oecumenische dienst in de Martinikerk,
aanvang 10:00 uur

27 okt ds. E. de Clercq
10 nov ds. F. Kruyne

24  nov ds. C.M. Vos-Wiegand - gedachteniszondag,
avondmaal

8 dec ds. A. Hoekstra - 2¢ Advent



Voor de meest actuele informatie zie onze website
https://doesburg.remonstranten.nl

Bezoek ook de landelijke website van de Remonstranten:
https://remonstranten.nl

Kerkdiensten Lochem
Voor informatie zie de website:
https://lochem-zutphen.remonstranten.nl

Agenda
In de komende maanden zijn kerkenraadsvergaderingen gepland op
9 september, 14 oktober en 11 november.

Personalia
Uitgeschreven als Vriend:
Mw. W. Remmelink

Van de kerkenraad

Het nieuwe seizoen nadert en de kerkenraad is druk bezig met de
organisatie en invulling van een en ander. Maar eerst een terugblik:
wat hadden we op 28 juli een gezellige en lekkere
pannenkoekenmaaltijd.
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Bijgaande foto geeft heel goed de sfeer weer. De opkomst was groot
en de penningmeester was tevreden.

Wij zijn blij dat ds. Els de Clercq bereid is de urgente pastorale zorg
op zich te nemen. Zij maakte kennis met velen van ons tijdens de
pannenkoekenmaaltijd. Een toelichting vindt u elders in deze
Gemeenteberichten.

Verder zijn er veel activiteiten de komende periode; elders vindt u
daarover nadere informatie.

De Bijbelcursus wordt in oecumenisch verband gegeven in zowel het
Kerkhuis in Hoog-Keppel als in de Gasthuiskerk, door de predikanten
Els de Clercq, Karin Spelt en Elise Wijnands.

We gaan een Rome-reis organiseren onder de inspirerende leiding
van Marga en Klaas Vos.

Ook de Kletspot gaat weer van start.

Afscheid ds. Susanne van der Sluijs

Susanne heeft aangegeven een klein en informeel afscheid te willen.
Wij nodigen u graag uit om haar de hand te drukken op:

maandag 16 september van 14.30-16.00 uur in de vide van het
restaurant in het Stadshotel in Doesburg. Indien gewenst kan er van
de lift van het hotel gebruik worden gemaakt.

Algemene Leden Vergadering in het najaar 2024

In de vorige ledenvergadering hebben wij toegezegd met een aantal
plannen te komen met betrekking tot de toekomst van onze
gemeente. Zodra de datum van de ALV bekend is, hoort u daarover
meer. Datum, de benodigde stukken en plannen zullen wij u dan per
e-mail toesturen.

Komende kerkdiensten: Marga Vos behoeft geen nadere toelichting.
Over Els de Clercq vindt u elders informatie.



Kletspot

We gaan weer beginnen met onze informele kletspot: op
maandagmorgen, 10.00-11.30 uur in de Gasthuiskerk, op:
7 oktober

18 november

16 december

We praten informeel over zaken die ons bezighouden aan de hand
van vragen uit de “kletspot”. We gaan hier ruimhartig mee om. Dat
wil zeggen dat we nogal eens wat afwijken van de vraag, maar dat
maakt de discussie vaak interessant. Kortom, een prettig samenzijn.
Een ieder is van harte welkom.

Wordt de groep te groot? Dan splitsen we.

Opgeven is niet nodig.

Nadere informatie bij:
Marchien Oosterhuis, tel. 06-22444155, e-mail:
marchien.oosterhuis@hotmail.com

Vervoer nodig? Bel gerust de ‘remotax’: tel. 06-22982241,
e-mail: remotaxdoesburg@gmail.com

Rome-reis

Rome, ooit de hoofdstad van het Romeinse Rijk, later centrum van de
westerse kerk, nu hoofdstad van Italié en centrum van de
Rooms-Katholieke Kerk.

Indrukwekkend, mooi en vol heerlijke plekken om te genieten van
het leven in een wereldstad.

In het voorjaar 2026 organiseren Mathie Flugi en Klaas en Marga Vos
een 10-daagse reis naar Rome voor de Remonstranten en in wijdere
kring, oecumene, vrienden en belangstellenden.

De reis wordt verzorgd door reisorganisatie Drietour, gespecialiseerd
in reizen voor kerken en gemeentes. Wij hebben goede ervaringen
met reizen voor gemeenteleden met Drietour.

Onze gemeente neemt het voortouw bij de voorbereiding en het
organiseren van deze reis naar Rome.

We gaan uit van een gezelschap van 30 a 35 mensen.

De prijs is nog niet bekend, maar een richtlijn van € 2.400 all-in
moet u zeker aanhouden.
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All-in betekent: inclusief vliegreis, hotel, maaltijden, entreeprijzen,
plaatselijke gids, lokaal vervoer, fooien etc.

We vertrekken op 11 mei 2026.

Er zal een speciale rekening worden geopend waarop u kunt sparen
voor de reis. U kunt hiervoor contact opnemen met Mathie Flugi.

In het winterseizoen 25/26 zullen er 3 avonden gegeven worden over
de reis, de geschiedenis van Rome en het programma.

Wie gaat er mee?

Aanmelden kan bij: marga.vos@vowi.nl.

Mathie Flugi en Marga Vos

Van de diaconie

In het derde kwartaal willen we collecteren voor INLIA.

INLIA staat voor: Internationaal Netwerk van Lokale Initiatieven met
Asielzoekers. Zij zijn een netwerkorganisatie van en voor
geloofsgemeenschappen die asielzoekers en vluchtelingen in nood
helpen.

Missie

INLIA bevordert rechtvaardigheid in de samenleving door zich - uit
naam van en/of samen met lokale gemeenschappen - in te zetten
voor asielzoekers en vluchtelingen in nood.

Visie

INLIA is hét kennisinstituut op het terrein van asielzoekers in nood.
Vanuit een centrale positie als expert en lobbyist is de stichting in
staat de belangen van die asielzoekers én de samenleving als geheel
te behartigen.

Zij doet dat door:

e Het maatschappelijk, juridisch en medisch bijstaan van
individuele asielzoekers in nood.

e Het terzijde staan van burgerlijke gemeenten bij het hanteren
van maatschappelijke vraagstukken rondom asielzoekers in
nood: INLIA zoekt en vindt aanvaardbare oplossingen voor
alle partijen.

e Een gedegen, reéle lobby voor de rechtvaardige en
menswaardige behandeling van asielzoekers.
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In het vierde kwartaal collecteren we voor de Creatieve
projecten van Nellie Markus.

In 2018 hebben we al eerder voor dit doel gecollecteerd. Voor wie
het niet (meer) weet, hierbij een toelichting. Nellie Markus is jaren
geleden in contact gekomen met het weeshuis in Miacatlan (voor
kinderen tot en met 12 jaar) en in Cuernavaca (voor jongelui tot met
18 jaar). In beide huizen krijgen kinderen, behalve onderdak en eten,
ook een opleiding. Het weeshuis in Miacatlan is besloten en niemand
kan er in of uit zonder toestemming. Dat klinkt streng, maar is nodig.
Laat ik u geruststellen, dit is een prachtig groot terrein, met vele
onderkomens, aparte lesgebouwen en met heel veel groen, een eigen
veehouderij en tuinderij voor groenten en kruiden.

In Cuernavaca is het wat anders. De jongelui mogen naar buiten
onder begeleiding en toen ik er in 2018 was, hebben we ook enkele
uitstapjes met ze gemaakt. Het is niet makkelijk voor deze kinderen:
het eten is eenvoudig, maar genoeg. Het kent geen lekkere drankjes
of snoep, tenzij ze het kochten in het tentje van Conchi, dat op het
terrein stond. 's Zondags na de verplichte mis was er een traktatie
waar ze op afgingen als een wesp op limonade.

Dit en de creatieve projecten van Nellie zijn de kleuren in hun
dagelijks bestaan. Van maandag- tot en met donderdagavond tussen
18.00 en 20.30 uur hebben de jongelui de mogelijkheid om aan één
van de projecten mee te doen. Deze omvatten verschillende sporten,
danslessen, tekenbegeleiding, toneelspelen, muziek maken.
Alles onder begeleiding van een docent. Het is ontroerend om te zien
hoe sommige kinderen veranderen in dat uurtje creativiteit. Het
salaris van die docenten wordt door Nellie bij elkaar gesprokkeld,
want hoewel de salarissen van de docenten niet in verhouding staan
tot die hier in Nederland, blijft het een opgave om te zorgen dat deze
geldpot niet leeg loopt.
Ik hoop u tijdens de diaconale toelichting op het collectedoel te
kunnen vertellen wat het die kwetsbare kinderen voor goeds brengt.
Voor de volledig informatie: dit project valt onder Wereldouders en
uw donatie is aftrekbaar.

Willy Grilk

Mocht u een bijdrage willen overmaken op de bankrekening van de
diaconie, dan luiden de gegevens:

Bankrekening NL 37 INGB 0004 3181 82 t.n.v. Remonstrantse
Diaconie Doesburg.
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Contactpersonen/Pastorale zorg

Even voorstellen

Wij zijn blij, nu wij zonder predikant verder moeten, dat

ds. Els de Clercq bereid is gevonden om, naast de contactleden, in
onze gemeente pastorale zorg te bieden. Els vindt het fijn om onze
gemeente tijdelijk als achterwacht van dienst te kunnen zijn en zo
nog een kleine taak in een gemeente te kunnen vervullen.

Ter kennismaking hieronder de woorden waarmee Klaas Vos haar bij
de pannenkoekenmaaltijd introduceerde.

Els studeerde theologie in Amsterdam (doopsgezind seminarie) en
was tot haar emeritaat 40 jaar predikant in doopsgezinde,
Remonstrantse en PKN-gemeentes. Naast haar werk als
gemeentepredikant volgde uiteenlopende opleidingen en trainingen
op het terrein van toegepaste psychologie, bibliodrama, spiritualiteit
en meditatie (Titus Brandsma instituut).

Voor Els is de relatie tussen geloof en creativiteit (tekenen,
schilderen, muziek) belangrijk/essentieel.

Wat Els beweegt, ik citeer haarzelf: “Mijn ziel en zaligheid ligt in het,
op creatieve wijze, werken met mensen en met woorden; allerlei
teksten waaronder verhalen. Ik ben daarin op zoek naar
oorspronkelijkheid. Hoe kom je bij wat echt is in jou en werkelijk bij
je past?”

Zo nodig kan ds. De Clercq ingeschakeld worden voor een gesprek
via uw contactpersoon of via Willy Grilk, tel. 0313-484638.

Zij neemt dan contact op met Els de Clercq en laat u weten dat uw
vraag is doorgegeven aan onze ‘pastorale achterwacht’ om tot een
afspraak te komen.

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u mij, Mieke Thijsse
(tel. 06-30944341), of Willy Grilk benaderen.

Ontmoeten, Inspireren, Delen

Oude woorden? Steeds nieuw en steeds anders...

Teksten en verhalen uit de Bijbel gaan al eeuwenlang mee. Steeds
weer beleven mensen de verhalen nieuw en anders. Het is fijn en
interessant iets over de achtergrond van de teksten te weten.



Maar ook om de verhalen als het ware te proeven en te voelen. Je af
te vragen: hoe werkt de tekst in mij?

Schilders, dichters, musici en denkers hebben de tekst op zich in
laten werken en er vorm aan gegeven. Hun werk geeft ons steeds
een ander zicht op de woorden. Kan onze blik verruimen.

Elke bijeenkomst lezen we een verhaal uit de Bijbel. We kijken waar
het verhaal raakt aan ons eigen leven, aan onze levensthema’s. En
hoe het mensen in kunst en cultuur heeft geinspireerd. Of je nu
gelovig bent of ongelovig, de verhalen raken ons en kunnen ons
herkenning geven, inzicht of ruimte.

We bieden deze kring aan op de dinsdagochtend en de dinsdagavond.
U kunt één keer aanschuiven of meerdere keren.

De kring wordt afwisselend geleid door ds. Elise Wijnands,

ds. Els de Clercq en ds. Karin Spelt. Kosten: € 5,00 per keer.

Info en opgave bij één van de predikanten.

Gasthuiskerk, Gasthuisstraat 41 in Doesburg,
dinsdagochtend 10:00-11.30 uur:

Dinsdag 1 oktober Elise Wijnands
Dinsdag 5 november Els de Clercq
Dinsdag 3 december Karin Spelt

Kerkhuis, Burgemeester van Panhuysbrink 5 in Hoog-Keppel,
dinsdagavond 19.30-21.00 uur:

Dinsdag 8 oktober Elise Wijnands
Dinsdag 12 november Els de Clercq
Dinsdag 10 december Karin Spelt

KOPI1J voor de volgende
Gemeenteberichten
uiterlijk woensdag
20 november 2024

sturen aan mw. E. Schreurs
E: schreurs.els@gmail.com
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