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Predikant: 

Ds. Susanne van der Sluijs 

T: 06–33969337 

E: smvdsluijs@gmail.com 

Adres kerkgebouw: 

Gasthuiskerk 

Gasthuisstraat 41 

6981 CP  Doesburg 

Administratie 
Gemeente-berichten: 

Mw. E. Schreurs 

Dorpstraat 4a, 6986 AM Angerlo 

T: 0313–473466 

E: schreurs.els@gmail.com 

Diaconie: 

Banknummer diaconie: 

NL37INGB 0004318182 t.n.v. 

Rem. Diaconie Doesburg 

Contact: Mw. A. Hovingh   

Kosterstraat 11  

6981 CG Doesburg 

T: 0313-474961 

E: antoinette@stulp.net 

 

Voorzitter: 

Dhr. K. Vos 

Tentendijk 3 

7255 LW Hengelo (Gld) 

T: 0575-467007  

E: klaas.vos@vowi.nl 

 

Secretariaat: 

Mw. L. Beekman-Klein 

Bergstraat 21 

6981 DA Doesburg  

T: 06-22982241 

E: remgemdoes@gmail.com 

Penningmeester: 

Mw. M.D. Flugi van Aspermont 

Campstede 22 

6983 HJ Doesburg 

T: 06-10040658 

E: remgemdoes@gmail.com 

Bankrekeningnummer Rem. Gem. 

Doesburg: 

NL92 ABNA053.88.36.911 t.n.v. 

Rem. Gemeente Doesburg 

 

Ledenadministratie: 

Mw. L. Beekman-Klein 

Bergstraat 21 

6981 DA Doesburg 

T: 0313-484070 

E: luciebeekman21@gmail.com 

Organist: 

Dhr. Kees van den Haak  

T: 026-4953524 

E: c.vd.haak1951@kpnmail.nl 

 

Beheer website: 

Dhr. K. Vos 

E: klaas.vos@vowi.nl 

 

Beheer Facebook: 

Mw. L. Beekman 

E: luciebeekman21@gmail.com 

 

KvK-nummer Remonstrantse 

Gemeente Doesburg: 

75 76 46 95 

 

Remotax vervoersdienst: 

T: 06-22982241 

E: remotaxdoesburg@gmail.com 
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mailto:c.haak@chello.nl
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Tupjesdag 

 

Deze tijd van het jaar waarin de blaadjes vallen, 

de dagen korter worden en we ons terugtrekken 

in onze warme woningen, is voor velen een 

moment om te gaan mijmeren, het gemis van 

mensen, dingen, of onvervulde dromen te 

voelen. Straks wordt het Advent en Kerst, maar ondertussen moeten 

er nog een paar hobbels worden genomen. We lezen over 

Allerheiligen, Allerzielen, Eeuwigheidszondag en krijgen de behoefte 

te gaan gedenken, een kaarsje op te steken, de mensen met wie we 

ooit samenleefden in herinnering te brengen. Mensen die je liefhad 

en nu mist. Dat doen nu eenmaal vallende blaadjes en rood en bruin 

kleurende bomen met je.  

Toch is dit seizoen een tijd van verwondering, juist vanwege die 

prachtige bomen, het bladerdek op de weg, de wind waar je flink 

tegenin moet trappen, of die je juist over de weg doet zweven. Ik 

hoorde een bioloog zeggen “de natuur laat al haar ballast los, om zo 

plaats te maken voor iets nieuws dat kan gaan groeien”. Daarom 

vieren wij in de kerk Eeuwigheidszondag, ook wel Laatste zondag 

kerkelijk jaar genoemd. We herdenken alle gemeenteleden die ons 

dit jaar zijn ontvallen. Daarnaast is er ruimte om alle geliefden die  

niet meer in dit leven zijn, maar wel in onze harten voortleven, te 

herinneren met een kaarsje.  

Naast een kerkelijk moment kent iedereen zijn of haar eigen 

herinneringsmomenten. Zo deelde iemand op Linked In een 

aandoenlijk verhaal over zijn broertje. “Vandaag zou mijn broertje 39 

zijn geworden. Maar hij is slechts 11 weken oud geworden. En sinds 

zijn overlijden zorg ik met liefde voor zijn aapje Tup. Op zijn 

verjaardag gaat Tup dan ook de hele dag met mij mee, in het kader 

van Tupjesdag. Ik ervaar het als iets fijns om zomaar bij zijn graf te 

zitten. En het geeft Tup ook de tijd om weer even bij hem te zijn.” 

Tup ging dan ook heel de dag met grote broer op stap, en zat zelfs, 

zo lieten de foto’s zien, op de bijrijdersstoel in de auto.  

Zo ervaren wij allemaal onze eigen Tupjesdagen, momenten dat we 

denken aan hen die er niet meer zijn en tegelijkertijd beseffen hoe 

aanwezig ze nog zijn in onze levens. En hoe we op de een of andere 

manier levenszin putten uit wie we ze waren. Hoe jong of oud ze ook 

zijn geworden. We zijn nooit alleen onszelf, maar dragen altijd 

degenen met ons mee die ons hebben voorgeleefd en ons zijn 

voorgegaan.  
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En net als de natuur kunnen wij ballast 

loslaten om plaats te maken voor iets 

nieuws dat kan ontkiemen.  

 

Ds. Susanne van der Sluijs  

 

 

 

 

 

 

        
            Tupje (bron: Linked In) 

 

Kerkdiensten  

De planning van de kerkdiensten voor de komende tijd ziet er als 

volgt uit; aanvang 10.30 uur: 

 

26 nov ds. S.M. van der Sluijs – Gedachteniszondag 

10 dec drs. J.J. Marinus – 2e Advent 

24 dec drs. J. Gruiters – Kerstavond, 4e Advent - 

aanvang 20.00 uur 

25 dec ds. S.M. van der Sluijs – Kerstmorgen –  

aanvang 10.30 uur 

14 jan ds. M. Brok 

28 jan ds. S.M. van der Sluijs – avondmaal 

11 feb ds. C.M. Vos-Wiegand 

25 feb ds. S.M. van der Sluijs 

 

Kerkdiensten Lochem 

Voor informatie zie de website:  

https://lochem-zutphen.remonstranten.nl 

Agenda 

De laatste kerkenraadsvergadering van dit jaar vindt plaats op  

11 december. In 2024 zijn de eerste vergaderingen op  

8 januari en 12 februari.    

 

https://lochem-zutphen.remonstranten.nl/
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Personalia 
Ingeschreven als Vriend: 

De heer A. van Heuvelen 

Uitgeschreven als Vriend: 

De heer K. Scheepstra 

 

Verhuisd: 

Mevrouw A.E.N. Hacquebard 

 

Overleden: 

Mevrouw G. Nieuwenhuis-Evers 

De heer B.E. Wanders 

De heer R.A. Nünlist 

 

 

Van de predikant 
 

In Memoriam  

De kerkenraad ontving het bericht van het overlijden van mevrouw 

G. Nieuwenhuis-Evers op 1 juli 2023. De crematie in kleine kring 

vond plaats op 6 juli 2023 te Dieren.  

 

Op 9 oktober 2023 is overleden, vier dagen na zijn 73e verjaardag, 

Berend Eerske Wanders. Ben Wanders was sinds een paar jaar vriend 

van onze gemeente. Als lid van de Martinikerk is hij aldaar vele jaren 

voorzitter geweest van de kerkenraad. Hij voelde zich ook betrokken 

bij onze gemeente, kwam als zijn gezondheid het toeliet in de 

diensten en wandelde wekelijks mee in de wandelgroep. De uitvaart 

vond in kleine kring vanuit de Martinikerk plaats.  

 

Op 1 november, op de scheidslijn van Allerheiligen en Allerzielen, is 

overleden in de leeftijd van 83 jaar Rolf Nünlist. Rolf is in Zwitserland 

geboren en heeft daar een groot deel van zijn leven gewoond. Daar 

ontmoette hij Mathie en samen kwamen ze naar Doesburg. Voor 

Mathie fijn en bekend terrein. Als Katholiek, maar komende uit een 

oecumenisch gezin, had hij geen moeite zich thuis te voelen in de 

Gasthuiskerk. Rolf was een man van vele talenten. Hij zat in het 

onderwijs en gaf de leerlingen veel levenswijsheid mee. Hij was tot 

op het laatst geïnteresseerd in wat er in de wereld gebeurde en niet 

in de laatste plaats in de levens van zijn kinderen en kleinkinderen. 

Zijn grootste talent was zingen. Hij had een prachtige stem en zong 
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als solist op de meest mooie plekken opera’s van o.a. Verdi en 

Mozart en de bekende oratoria van Bach en Brahms.  

Toen geconstateerd werd dat hij ziek was en niet beter zou worden, 

droeg hij zijn ziek-zijn met waardigheid en kon hij rekenen op de 

onvoorwaardelijke steun van Mathie. In een volle Gasthuiskerk, 

waarbij Bach en Schubert klonken, gezongen en gespeeld door de 

kinderen en vrienden, en zelfs Rolfs eigen stem was te horen, namen 

we afscheid van hem.  

 

We wensen de familie van mevrouw Nieuwenhuis-Evers,  

Ben Wanders en Rolf Nünlist de troost van God toe.  

 

Dit ene weten wij en aan dit één 

houden we ons vast in de duistere uren: 

er is een Woord, dat eeuwiglijk zal duren,  

en wie ’t verstaat, die is niet meer alleen.  
(Henriette Roland-Holst)  

 

Agenda 

Adventsvespers 2023  

Net als vorige jaren zijn er in de tijd van advent vespers op de 

vrijdagavond. Korte vieringen met een meditatief karakter. Met een 

afwisseling van stilte, teksten, gebeden, liederen en muziek. Om 

samen in het donker van de avond verstilling te zoeken.  

Advent is een tijd van uitzien naar en verwachten. We oefenen de 

kunst van het wachten. Als de dagen korter worden, wachten we op 

licht dat het donker doorbreekt. Voor de vespers gebruiken we de 

kleine kerken. Er zijn steeds twee voorgangers die de vieringen 

samen voorbereiden.  

De vespers zijn op de volgende vrijdagvonden, aanvang 19:30:  

Vrijdag 1 december Gasthuiskerk, Doesburg.  

Voorgangers: ds. Susanne van der Sluijs en Marjan van Zadelhoff 

Vrijdag 8 december Dorpskerk, Hoog-Keppel.  

Voorgangers: ds. Karin Spelt en Arnold Vellekoop.  

Vrijdag 15 december Galluskerk, Angerlo.  

Voorgangers: ds. Elise Wijnands en ds. Jaap Lof. 

Vrijdag 22 december Ooipoortkerk, Doesburg.  

Voorgangers: ds. Jaap Lof en Francie Jansen. 

 

Kerstengelenproject 

Anders dan in eerste instantie was vermeld, willen we na afloop van 

de diensten op 26 november en 10 december papieren engeltjes 
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uitdelen die thuis gevouwen kunnen 

worden. De engelen zijn eenvoudig in 

elkaar te zetten en kunnen in de 

kerstboom worden gehangen. In 

aanloop naar Kerst kunnen ze worden 

uitgedeeld aan mensen die een 

steuntje in de rug kunnen gebruiken. 

Denk aan oudere, eenzame, zieke of 

rouwende mensen, iemand voor wie 

december een moeilijke maand is, of 

juist iemand die heel veel doet voor 

kerk en/of stad en die in het zonnetje 

moet worden gezet. Het maakt niet uit 

of het iemand uit de kerk is, de 

buurvrouw, of een kennis. Zolang ze 

maar gul worden uitgedeeld.                      (Bron: Piet Design) 

        

Activiteiten Gasthuiskerk 

Nieuwe woorden bij een oud verhaal 

We lezen een Bijbelverhaal, luisteren naar een lied al dan niet van 

een moderne zanger, lezen een gedicht en praten door over de mooie 

en de moeilijke passages: snappen we de hoofdfiguur, kunnen we 

ervan leren, zouden we het anders doen, welke boodschap geeft God 

hier?  

Data voor het nieuwe jaar zijn: 9 januari, 5 maart, 7 mei 2024 

Locatie: Foyer, Gasthuiskerk  

Tijd: 10.00-11.30 uur 

Kosten: € 5,00 per keer 

 

Dialoogspel Tussen Zon en Maan  

Prof. Christa Anbeek, voormalig Remonstrants hoogleraar, heeft een 

spel ontwikkeld waarbij de deelnemers op een denkbeeldige reis 

gaan over bergen en door dalen, tussen zon en maan. Door deze reis 

krijgen de deelnemers meer houvast en inzicht in levenservaringen 

die het leven op z’n kop kunnen zetten. Je eerste (klein)kind wordt 

geboren, je wordt verliefd, je hebt een overweldigende ervaring in de 

natuur, of je verhuist voor je werk naar het buitenland. Er zijn ook 

pijnlijke en moeilijke levenservaringen: het verliezen van een 

dierbare, echtscheiding, werkloosheid, ziekte. Of ze nu positief of 

negatief zijn, ervaringen veranderen een mens. Ze doen je beseffen 

hoe kwetsbaar je bent, of juist sterk. De deelnemers ‘reizen’ zo 

gezamenlijk naar nieuwe perspectieven en geven eigen verworven 



8 

inzichten aan elkaar door. De reis bestaat uit maximaal zeven 

etappes/ bijeenkomsten. We zijn elkaars reisleider en reisgenoten.  

Er kunnen 5 tot 8 deelnemers meedoen.  

Data 2024: 8 januari, 5 februari, 11 maart, 8 april, 13 mei, 17 juni, 

16 september (afsluiting) 

Locatie: Foyer, Gasthuiskerk 

Tijd: 10.00-11.30 uur 

Kosten: € 5,00 per keer 

 

Voor info en opgave: ds. Susanne van der Sluijs, 

smvdsluijs@gmail.com  

 

 

Activiteiten Oecumene 2023/2024 De Kunst van…….  

De kunst van loslaten  

Dinsdag 21 november 2023 

19:30 Inloop 

20.00 Aanvang 

Locatie: Kerkhuis, Burgemeester van Panhuysbrink 5, Hoog-Keppel. 

Hoe ga je om met verlies. Loslaten hoort bij het leven. Ieder mens 

krijgt er mee te maken. Elke overgang in het leven brengt een vorm 

van verlies met zich mee. Sommige vormen van loslaten en verlies 

gaan gepaard met een rouwproces. En alle emoties die daarbij een 

rol spelen. 

Deze avond zal ds. Karin Spelt iets vertellen over omgaan met verlies 

en verdriet. Zij zal daarbij de methode van rouwdeskundige  

Manu Keirse gebruiken. Hij spreekt over rouwarbeid en rouwtaken. 

Rouwen kost veel tijd en energie. De tijd zorgt niet dat je het verlies 

‘verwerkt’, maar wat je doet met de tijd. Hij onderstreept ook dat 

ieder rouwproces uniek is. Ieder rouwt op zijn eigen manier en vindt 

de weg die bij haar past. Ook zal er deze avond aandacht zijn voor 

hoe wij mensen kunnen ondersteunen in een proces van verlies en 

loslaten.  

 

De kunst van lachen: het werk van Cliniclowns  

Donderdag 18 januari 2024, 20:00  

Clowns passen niet bij artsen en de zorg. Juist daarom kunnen zij 

iets bijzonders doen voor zieke kinderen, kinderen met een beperking 

of mensen met dementie. Een clown verwondert zich en doet precies 

wat niet mag en zet daarbij de realiteit even op zijn kop. Te midden 

van zorgen en ziekte brengt de cliniclown verlichting, een 

zonnestraaltje en een beetje nieuwe moed voor de toekomst.  
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Een vertegenwoordiger van Cliniclowns Nederland komt vertellen 

over dit interessante werk en de bijzondere impact die het heeft op 

zieken, dementerenden en hun familieleden.  

Locatie: Gasthuiskerk 

 

‘Soep en warmte woensdag’ bij het Leger des Heils 

Vanaf 15 november hebben we in het winterseizoen weer ‘soep en 

warmte woensdag’, aanvang 18.00 uur. Even een gezellig moment 

met elkaar. We hebben een pot voor vrijwillige bijdrage. 

Opgave graag vooraf via 06-21389421 (Arnold Vellekoop) of melden 

in de winkel. 

Locatie: Leger des Heils, Zandbergstraat 15 

 

 

Van de kerkenraad 
 

HELP! 

De kerkenraad zoekt hulp bij de volgende taken: 

• Koster (een paar keer per jaar) 

• Redactielid voor Gemeenteberichten of Nieuwsbrief  

(4-6 keer per jaar) 

• Contactlid (regelmatig, naar eigen inzicht) 

• Lid kascontrole (eenmalig) 

• Kerkenraadslid (1-5 uur per week) 

Als u een paar uurtjes of een paar dagen kunt missen, dan is onze 

gemeente zeer geholpen. Neem contact op met één van de 

kerkenraadsleden of mail naar remgemdoes@gmail.com 

 

MET DANK. 

 

 
Van de diaconie 

 
We collecteren in het 4e kwartaal voor ‘Tent of nations’. Dit is een 

Vredesproject van de Palestijns-christelijke familie Nassar in 

Bethlehem. Zij leven in moeilijke omstandigheden en de 

voortdurende dreiging van landonteigening. Toch zet de familie 

Nassar zich in om dit op een geweldloze manier op te lossen. 

Hun motto is: ‘Wij weigeren vijanden te zijn’. 

mailto:remgemdoes@gmail.com
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De collecte voor het eerste kwartaal 2024 is voor stichting 

Vakantievreugd. Vakantievreugd is een stichting die, zonder 

winstoogmerk, jaarlijks begeleide vakanties organiseert voor mensen 

met een verstandelijke beperking. In 1963 is Vakantievreugd 

ontstaan vanuit een ouderinitiatief. De slogan ‘Reizen met een PLUS!’ 

verwijst naar de vrijwilligers die zich elk jaar met veel enthousiasme 

inzetten om de vakantiegangers een onvergetelijke vakantie te 

bezorgen. Mensen met een verstandelijke beperking woonachtig in 

één van de vier noordelijke provincies, kunnen bij Vakantievreugd 

een vakantie boeken. De vakanties zijn onderverdeeld in vier 

categorieën, op die manier wordt geprobeerd zo goed mogelijk aan te 

sluiten bij de mogelijkheden van de vakantieganger. De vakanties 

worden ten minste één-op-drie begeleid. Vakantievreugd heeft de 

ANBI-status.  

 
Mocht u een bijdrage willen overmaken op de bankrekening van de 

diaconie, dan luiden de gegevens: 

Bankrekening NL 37 INGB 0004 3181 82 t.n.v. Remonstrantse 

Diaconie Doesburg. 

 

 
En dan nog dit 

 
Contactleden 

De contactleden van onze gemeenschap: ze zijn ons allemaal heel 

vertrouwd. Zij waren/zijn de trait d’union tussen de 

gemeenteleden/vrienden en het hele kerkgebeuren. Zeker als 

leden/vrienden niet meer in staat zijn om de kerkdiensten, de 

bijbelkringen en andere bijeenkomsten bij te wonen. Ieder lid van 

onze gemeente had (en sommige onder ons hebben) een contactlid,  

waarmee vaak een vertrouwensband is opgebouwd. Dat kwam mede 

door het actieve optreden van het contactlid door middel van het 

maken van een afspraak, een telefoontje, een kaart sturen en meer 

van die kleine waardevolle attenties. 

Maar, en dat is al eens eerder aangeroerd, de contactleden groeien in 

leeftijd met u mee: wij, contactleden, zijn bijna allemaal 80 jaar en 

ouder. Wij willen wel, maar vaak zitten wij gevangen tussen willen en 

kunnen. 

U heeft gemerkt dat ik in het begin van dit stukje sommige 

werkwoorden zowel in verleden tijd als in tegenwoordige tijd heb 

gebruikt. Het belang van ’de contactleden’ wordt door niemand 
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onderschat. Daarom proberen wij ons werk zo lang mogelijk te doen. 

Een kaartje, een telefoontje, blijven tot de mogelijkheden behoren. 

Ieder contactlid doet dat op haar eigen wijze. Echter een bezoek 

brengen wordt zeldzaam en alleen als u daarvoor initiatief ontplooit. 

Wij, contactleden, weten hoe lastig het is om iets te vragen, ook dit 

soort gewone dingen, maar het kan niet anders. Daarom dit 

verhaaltje. Spreek ons rustig aan als u ons ziet in de kerk. Bel ons 

rustig op en vertel uw verhaal. Zo houdt u contact met uw 

vertrouwenspersoon en het contactlid kan haar ‘werk’ blijven doen.  

 

Tot slot, weet u niet wie uw contactlid is, vraag dat rustig na bij mij 

(Willy Grilk, tel. 0313-484638) want als coördinator van de 

contactleden weet ik dat waarschijnlijk wel. 

Tot ziens, namens alle contactleden, 

Willy Grilk 

-.-.- 

 

 

 

 

 

 

De redactie van 

Gemeenteberichten 

wenst u 

gezegende kerstdagen 

en een voorspoedig 2024 
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KOPIJ voor de volgende 

Gemeenteberichten 

uiterlijk woensdag  
14 februari 2024 

sturen aan mw. E. Schreurs 

E: schreurs.els@gmail.com 

 

 

mailto:schreurs.els@gmail.com

