Orde van dienst voor zondag 23 augustus 2020
Remonstrantse Gemeente
Doesburg en omstreken

Thema: ELIA, wat doe je hier?

voorganger:
ds. Greetje de Klerck-Bets
organist:

Kees van den Haak



Orgelspel
Welkom en mededelingen
Openingslied: 91a: 1, 2en 3

Wie in de schaduw Gods mag wonen
hoeft niet te vrezen voor de dood.
Zoek je bij Hem een onderkomen -
dan wordt zijn vrede jou tot brood.
God legt zijn vleugels van genade
beschermend om je heen als vriend
en Hij bevrijdt je van het kwade,
opdat je eens geluk zult zien.

Engelen zendt Hij alle dagen

om jou tot vaste gids te zijn.

Zij zullen je op handen dragen

door een woestijn van hoop en pijn.
Geen bange nacht zal je doen beven,
geen ziekte waar een mens van breekt.
Lengte van leven zal God geven,

rust aan de oever van een beek.

Geen duister zal je overvallen,

er is een licht dat eeuwig brandt.
Duizenden doden kunnen vallen, -
jij blijft geschreven in Gods hand.
God is een schild voor zijn getrouwen
die leven van geloof alleen.

Hij zal een nieuwe hemel bouwen
van liefde om hun tranen heen.



Gemeente gaat staan

Zo vriendelijk en veilig als het licht,
zoals een mantel om mij heen geslagen,
zo is mijn God.

Ik zoek dat aangezicht.

Bemoediging en groet
Gemeente gaat zitten
Lied: 824

Vroeg ik mijn denken
of God wel bestond -
kreeg ik tot antwoord
alleen een niet weten.

Vroeg ik mijn voeten
zo lang al op pad -
wisten zij enkel

van kuilen en stenen.

Vroeg ik mijn handen:
wat is er rondom -
wisten zij enkel

van grijpen in leegte.

Vroeg ik mijn ogen,

op wacht aan hun deur -
wisten zij enkel:

het licht is geweken.

Vroeg ik mijn oren -
eindelijk gehoor -



weet ik verwonderd:
daar is Hij, hoor: spreken.

Gebed
Lied: 833

Neem mij aan zoals ik ben,
wek in mij wie ik zal zijn,
druk uw zegel op mijn hart en leef in mij.

ELIA, wat doe je hier? I
In woord en beeld stellen we deze vraag naar aanleiding van
de verhalen uit 1 Koningen 17-19 en 2 Koningen 2

Lied: 657

Zolang wij ademhalen
schept Gij in ons de kracht
om zingend te vertalen
waartoe wij zijn gedacht:
elkaar zijn wij gegeven

tot kleur en samenklank.
De lofzang om het leven
geeft stem aan onze dank.

Al is mijn stem gebroken,
mijn adem zonder kracht,

het lied op and’re lippen
draagt mij dan door de nacht.
Door ademnood bevangen

of in verdriet verstild:

het lied van Uw verlangen
heeft mij aan 't licht getild.



Het donker kan verbleken
door psalmen in de nacht.

De muren kunnen vallen:
zing dan uit alle macht!

God, laat het nooit ontbreken
aan hemelhoog gezang,
waarvan de wijs ons tekent
dit lieve leven lang.

Ons lied wordt steeds gedragen
door vleugels van de hoop.

Het stijgt de angst te boven
om leven dat verloopt.

Het zingt van vergezichten,

het ademt van uw Geest.

In ons gezang mag lichten

het komend bruiloftsfeest.

ELIA wat doe je hier? II
Afgesloten met Elia, een lied (pag. 1416 Liedboek)

Gij gaat voorbij. Een grote ademtocht,

alles wat vastomlijnd leek staat te beven -
in de emotie heb ik U gezocht,

Gij waart er niet. Niets dan mijn eigen leven.

En de ontreddering ging voor U uit,

het vuur als uw heraut vooruitgezonden -
Ik bleef alleen in mijn eenzelvigheid,

tot niemand onzer komt Gij onomwonden.

En dan, als niets meer spreekt, alles blijft stom,
achter een sluier soms, uit een stil midden
is er een stem. Gij spreekt, maar andersom:

als ik niets hoor, als ik niets weet te bidden.
Willem Barnard



Muziek
Gebeden met gezongen lied 368g, stilte en Onze Vader

Diaconie

Toelichting door de diaconie op de collectedoelen.

Aan het einde van de dienst wordt gecollecteerd

voor kerk, diaconie, bloemenfonds en Table Mountain.

Slotlied: 608

De steppe zal bloeien

de steppe zal lachen en juichen.
De rotsen die staan

vanaf de dagen der schepping
staan vol water, maar dicht

de rotsen gaan open.

Het water zal stromen

het water zal tintelen, stralen,
dorstigen komen en drinken.
De steppe zal drinken,

de steppe zal bloeien,

de steppe zal lachen en juichen.

De ballingen keren

zij keren met blinkende schoven.
Die gingen in rouw

tot aan de einden der aarde

€én voor één, en voorgoed

die keren in stoeten.

Als beken vol water

als beken vol toesnellend water
schietend omlaag van de bergen.
Met lachen en juichen -

die zaaiden in tranen

die keren met lachen en juichen.
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De dode zal leven.

De dode zal horen: nu leven.
Ten einde gegaan

en onder stenen bedolven
dode, dode, sta op,

het licht van de morgen.

Een hand zal ons wenken

een stem zal ons roepen: Ik open
hemel en aarde en afgrond.
En wij zullen horen

en wij zullen opstaan

en lachen en juichen en leven.

Gemeente gaat staan

Uitzending en zegen:

De levende zegent je en bewaart je,

de levende trekt met je mee op je weg

en tot wij elkaar weer ontmoeten

wees geborgen in de palm van Gods hand.

Gezongen amen

Orgelspel



Mocht u niet contant kunnen of willen bijdragen aan
de collecte stellen wij het erg op prijs als u wél een
bedrag wilt overmaken op de bankrekening van de
diaconie of de gemeente.

Diaconie: bankrekening NL 37 INGB 0004 3181 82 t.n.v.
Remonstrantse Diaconie Doesburg

Gemeente: bankrekening NL 92 ABNA 053 88 36 911
t.n.v. Remonstrantse Gemeente Doesburg



